
 

 

 

 

Boeveriestraat 41 - Sint-Godelieveabdij  

 

de klokken roepen nog op  

tijd en stond maar de kloostergang  

blijft zonder stappen zonder ruisen  

de kerk zonder wierook of gezang  

 

kruisen worden hier niet meer geslagen  

schrijn en tabernakel lege curiosa  

zonder smeekbeden heelt een devotiebeeld  

keelpijn noch huwelijksleed  

 

in de refter kraken de vloerplanken als oude gewrichten  

smachten kruiken met opengesperde kelen naar water  

de wijzers vielen op een onchristelijk uur stil  

 

boven de tuinmuur draait een lichtend aureool  

de Meifoor claxonneert en schreeuwt  

u hebt gewonnen vous avez gagné 

 

 

Herman Leenders 

 

 


